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Ben je geïnteresseerd in Indiase dans dan zal dit boek je zeker kunnen boeien. Het 

vertelt het verhaal van Rani, een dertienjarig meisje dat tijdens een vakantiecursus haar 

eerste danspassen in de Indiase tempeldans zet en aanvoelt dat dit echt wel haar ding is. 

Als adoptiekind raakt ze via deze dansweg en via de verhalen die juf Sallie hierbij vertelt 

meer en meer geïnteresseerd in haar geboorteland India en in haar eigen 

levensgeschiedenis. Haar nieuwsgierigheid wordt ook sterk geprikkeld door de uitspraken 

en weetjes die Bram, aanvankelijk de stille blonde jongen in de groep, haar mee geeft. 

En dus wordt het boek naast een kennismaking met de Indiase tempeldans, de verhalen 

en sierlijke bewegingen, ook een verhaal over vriendschap en prille verliefdheid. 

Binnen het gezin van Rani maakt de interesse die ze krijgt ook heel wat los en de relatie 

tussen Rani en haar ouders krijgt na heel wat vragen een nieuwe invulling. 

Vriendschap, verliefdheid, puberteit maar ook reïncarnatie zijn thema’s die in dit boek 

aan bod komen. Een aantal denksporen die je niet direct verwacht bij een boek over 

dansmaar die het geheel boeiend maken. 

Het plaatst hierdoor dans midden in het leven met zijn mooie en minder mooie 

momenten. Een plaats waar dans ook thuishoort. 

 

Dit boek voor jongeren leest erg vlot en is een aanrader voor iedereen die met 

dansen begaan is. 


